We richten een woord van dank aan
Rita, Sofie en Anouck voor hun dagelijkse zorgen
en al wie haar met vriendschap omringde.

Hartelijk dank voor uw troostende woorden en medeleven.
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Wat zeg je bij een afscheid als je elkaar nooit meer gaat zien ?
Ik zie jullie graag, zorg voor elkaar. Kom goed overeen.
Bedankt voor alles. Je hoeft niet te wenen.

Misschien is wat je wil zeggen niet in woorden te vertalen,
en zeggen de tranen in mijn ogen genoeg
als ik nog eens naar je lach.

Slaap nu maar. Je was de beste én de liefste ma en meem.
We gaan je missen
Bon voyage



Gesterkt door mooie en warme herinneringen,
hebben wij afscheid genomen van

mevrouw

Mariette Vanhove

weduwe van de heer Hubert Lobbens (+ 1981)

Geboren in Waregem op 20 april 1926 en daar, omringd door haar geliefden,

overleden op 24 januari 2023.

Het afscheid van Mariette vond plaats in alle intimiteit.

Op de strooiweide van de stadsbegraafplaats “De Barakke” te Waregem
werd haar as aan de natuur toevertrouwd.

Rouwcommunicatie :

Uitvaartcentrum Lefévre, Westerlaan 13 - 8790 Waregem, t.av. familie Vanhove

online via uitvaartcentrumlefevre.be/rouwberichten/mariette-vanhove

Dit melden u, bedroefd maar dankbaar voor het lang en gelukkig samenzijn :

Eddy en Betty Lobbens - Verroonen,
Lien en Thijs,

Renée, Marcel

Bart en Hilde Devlaminck - Lobbens,

Klaas en Aline

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

alle verwanten van de families Vanhove - Vanpoucke en Lobbens - Cras.



